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ADOPTEREN
MOET  JE

       LEREN

OVER OUDERSCHAP, 
PERSOONLIJKE GROEI, 
SCHAAMTE, MAAR 
VOORAL … DE LIEFDE
andy en gabe kunnen hun geluk nauwelijks 
bevatten in lost boys & fairies, de britse 
dramaserie over twee jongens die een kind 
willen adopteren. winq sprak de schrijver 
en hoofdrolspelers.  

tekst: patrick bremmers | all3media international 

begonnen, veranderde dat mijn wereld voorgoed. Dat gold 
niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor mij als 
kunstenaar. Ik had zóveel emoties, zoveel gevoelens. Mijn 
identiteit veranderde volledig, net als mijn kijk op de wereld. 
Dit alles wilde ik in een dramaserie verwerken. Omdat 
adoptie op tv vaak ongeloofwaardig wordt weergegeven.”
Het schrijven van de driedelige serie was een lang en moei-
zaam proces. Maar uiteindelijk kreeg de toneelschrijver het 
groene licht van de BBC, die Lost Boys & Fairies begin vorige 
maand zelfs moedig op primetime programmeerde. “Toen 

Zelden maakte een Britse dramaserie over lhbtqia+-personen 
zoveel reacties en emoties los als Lost Boys & Fairies. Welke 
reviews of recensies je ook leest – op IMDB, op queer fora of 
in de Britse kranten – de superlatieven vliegen je om de oren. 
“Eindelijk,” zucht iemand op X, “eindelijk vertelt iemand 
mijn verhaal.” “De tranen biggelden over mijn wangen”, 
schrijft een ander. Kortom, de serie laat weinig kijkers onbe-
roerd. 
Dat de reacties weleens intens zouden zijn, beginnen de 
hoofdrolspelers en schrijver al voorzichtig te vermoeden 
enkele dagen voor de Britse tv-première. Sion Daniel Young, 
Fra Fee en Daf James (we spreken ze alle drie tegelijkertijd 
via Zoom) hebben op dat moment nog maar een handjevol 
screenings achter de rug voor de Britse pers en voor cast en 
crew. Maar, de eerste reacties zijn positief, hartverwarmend 
en soms overweldigend.
“Als ik er zelf niet in had meegespeeld, zou ik ongetwijfeld 
ook zo’n reactie hebben gehad”, zegt Fra Fee, accountant 
Andy in de serie en al sinds zijn studententijd uit de kast. 

“Toen ik het script voor het eerst las, werd ik zowat wegge-
blazen door de pure schoonheid ervan. Alsof de liefde en het 
plezier van het papier spatten. Geweldig dat zoveel kijkers 
dezelfde connectie voelen.”
Lost Boys & Fairies vertelt het verhaal van Gabriel en zijn 
partner Andy, twee dertigers uit Cardiff die elkaar ooit 
leerden kennen in een nachtclub. Ze hebben een stabiele en 
liefdevolle relatie. “Maar, getrouwd zijn ze niet,” vertelt Fee, 
“want dat vindt Gabe iets wat hetero’s doen; als ze door hun 
gespreksstof heen zijn.”

EEN NIEUWE KIJK OP DE WERELD
Het adopteren van een kind voelt als een natuurlijke en logi-
sche volgende stap in hun relatie. “Maar waar Andy en met 
name Gabe niet voldoende rekening mee hebben gehouden, 
is dat het adopteren van een kind talloze gevoelens oproept 
en allerlei emoties losmaakt. Er staat Gabe dan ook nogal wat 
te wachten”, ” vertelt Daf James, die het scenario schreef.
James spreekt uit ervaring: acht jaar geleden adopteerden 
zijn echtgenoot en hij hun eerste kind, daarna volgden er 
nog twee adoptiekinderen. “Toen we het adoptieproces 
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fantasie/openingsscéne waarin v.l.n.r. 
gabe (sion daniel young), jake (leo harris)  
en andy (fra fee) het nummer  ‘it’s getting 
better’ van cass elliot ten gehore brengen.
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de Noord-Ierse Fee. “Ondanks dat we een vergelijkbare 
achtergrond in het Londense theater hebben en een aantal 
gemeenschappelijke vrienden. Vandaar dat we eerst een 
hapje zijn gaan eten.”
“Fra en ik vonden het allebei ontzettend belangrijk dat de 
relatie tussen Andy en Gabe geloofwaardig zou zijn”, haakt 
Young in. “We hebben daar allebei veel zorg en aandacht 
aan besteed. Bovendien konden we het meteen prima met 
elkaar vinden. Ik wil niet zeggen dat de scènes helemaal geen 
moeite hebben gekost. Maar het wordt een stuk gemakke-
lijker als je zoveel plezier hebt met elkaar.” Woorden waar Fee 
zich gelijk in herkent. “We werden snel vrienden door het 
wachten en hangen op de set. Overigens praten mensen over 
chemie alsof dat iets is waar je aan zo kunnen werken. Onzin. 
Het is er, of het is er niet.”
 
SCHAAMTE
Behalve dat de serie een goed beeld geeft van wat er allemaal 
komt kijken bij het adopteren van een kind, zoals de vele 
procedures, gaat Lost Boys & Fairies uitgebreid aan de slag 
met thema’s als identiteit, queerness, de Welshe taal en rouw. 
Maar waar de miniserie pas écht onder je huid gaat zitten, 
is de wijze waarop deze de onderwerpen schaamte, onder-
drukking en zelfhaat behandelt. Onderwerpen die nog maar 
zelden zo onverbloemd en ongezouten in een primetime 
televisiedrama aan de orde zijn gekomen.
“Het hele adoptieproces daagt Gabe uit om de demonen 

die hij jarenlang heeft weggestopt eindelijk onder ogen te 
komen”, zegt Young. “Hij wordt gedwongen naar zichzelf te 
kijken, naar zijn relatie met zijn vader, naar wie hij was als 
tiener en naar de dingen die hij toen heeft meegemaakt.”
“Er zijn absoluut dingen die Gabe en ik uit onze jeugd 
gemeen hebben”, zegt James desgevraagd. “In mijn jeugd, in 
de jaren tachtig, woonde ik in Wales en ging ik soms wel twee 
keer per dag naar de kerk. Ik geloofde in de hel en in satan. 
En ik was een queer kind in de tijd dat Margaret Thatcher 
op haar ‘troon’ zat en Section 28 afkondigde [Sectie 28, zoals 
het deel van de Engelse wet ging heten, verbood het voor 
overheden om “opzettelijk bevorderen of het publiceren 
van materiaal met de bedoeling homoseksualiteit aan te 

moedigen”- red.]. Wat ik zo schandelijk vind, is dat het 
normáál was in die tijd. En generaties mannen hebben daar 
nog altijd last van. Trauma manifesteert zich in een divers 
spectrum van gedragingen – verslaving, competitie, perfecti-
onisme, zelfs de drang om naar de sportschool te gaan. Allen 
echoën ze dezelfde boodschap: ik ben niet goed genoeg, ik 
ben het niet waard. Voordat je als ouder aan de slag kunt, zul 
je die ‘rotzooi’ uit het verleden moeten verwerken. Je eigen 
jeugd onder de loep moeten nemen om de vader of moeder te 
worden die dat kwetsbare adoptiekind nodig heeft. En dat is 
echt niet altijd gemakkelijk.” 

de BBC zei dat ze de serie wilden uitzenden op BBC ONE, 
was ik echt enthousiast en verbaasd dat ze er zo serieus 
voor gingen”, vertelt James, die zijn sporen al ruimschoots 
heeft verdiend met talloze Welshe theaterproducties. “Ik 
had gedacht dat de serie op een veel kleinere zender zou 
verschijnen, gezien de onderwerpen adoptie en ‘queer 
parenting’ en het feit dat er veel Welsh wordt gesproken. 
Maar de BBC was vastberaden. Maar laten we wel wezen, er 
moét natuurlijk ook gewoon een primetime drama zijn over 
dit onderwerp, klaar. Tegelijkertijd besef ik dat ik in mijn 
eigen bubbel leef, net als veel anderen. Er zullen ongetwijfeld 
mensen zijn die dit onderwerp verschrikkelijk ingewik-
keld en uitdagend vinden en een andere visie op de wereld 
hebben dan ikzelf. Maar juist daarom hóórt de serie daar! 
Televisiedrama heeft zoveel power. Als we mensen kunnen 
overtuigen om aandacht te besteden aan onderwerpen die ze 
normaal gesproken negeren, dan is dat alleen maar winst.”

CHEMIE
Toch was het best nog wel even snel schakelen voor de 
acteurs. Young en Fee ontmoetten elkaar pas één dag voor 
het doorlezen van de scripts. Maar met zulke topacteurs 
was het volgens de regisseur en schrijver niet nodig om 
proefscènes te draaien, vandaar dat ze meteen begonnen. 
Het maakt de chemie tussen de twee acteurs bepaald niet 
minder, die stráált van het scherm.
“Sion en ik hadden elkaar echt nog nooit ontmoet”, lacht 

vanaf 28 juli wekelijks te zien op npo 3 en npo start en voor betalende 
abonnees vanaf 25 juli in zijn geheel te streamen op npo start.
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een twijfelende gabe.

een onschuldig 
balspel met 

pleegkind jake 
blijkt niet gemak
kelijk voor gabe.

andy en gabe tijdens  
het uitgaan in cardiff.

de twijfel slaat toe 
tijdens een activiteiten
dag waar gabe en andy 
adoptie kinderen en 
andere potentiële pleeg
ouders ontmoeten.

gabe op het podium  
van club neverlandmet 

zijn versie van peter 
sarstedt’s where do 
you go to my lovely.


